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Dagplanning, Kalender en
praktische info

1 Dagplanning

2 Belangrijke data 2023-2024

Beste leerling, welkom in OKAN SMSI IEPER! 
In deze brochure vind je belangrijke info.

Op woensdag is er les van 8.30 tot 12.05.

1 september – 15 september: instapweken
22 september: sportdag
2 oktober: vrije dag
24 oktober: evaluatiedag: geen school 
30 oktober – 03 november: herfstvakantie
11 november: Wapenstilstand
25 december – 5 januari: kerstvakantie
26 januari: pedagogische studiedag
12 februari – 16 februari: krokusvakantie
1 april – 12 april: paasvakantie  
1 mei: Dag van de Arbeid 
 9 mei: Hemelvaart
 10 mei: brugdag
 19 mei: Pinksteren
20 mei: Pinkstermaandag
 30 mei : mondiale voormiddag- massasportnamiddag
 31 mei: schoolreis
 1 juli: begin zomervakantie
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3 eten op school

4 schoolkosten - de schoolrekening

5 Sportkledij

Je brengt je lunchpakket mee of je eet een warme maaltijd
op school. 
Je kunt voor 8.27 een broodje bestellen aan de receptie. 
Breng steeds je drinkfles mee, dan kan je de drinkfles met
water vullen op school tijdens de pauze. 
Aan de kraantjes drinken mag niet. 

De schoolkosten worden per trimester betaald. Je krijgt
hiervoor een factuur.

het T-shirt van de school 
met een zwarte short of zwarte lange broek
sportschoenen

Tijdens de lessen sport draag je: 

+HFI of +
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Okan - reglement
1 De bel gaat om 8.27.

Als je te laat bent, zeg je jouw naam en klas aan
de receptie voor je naar de klas komt. 

2 Bij het belsignaal ga je in de rij staan.

Bij het eerste belsignaal, ga je in de rij bij het
basketveld staan. Je gaat, in stilte, met de klas
en de leerkracht naar het lokaal.

3 Je blijft rustig en beleefd tegen de leerkrachten en
klasgenoten.

Je spreekt behoorlijk Nederlands. Jouw attitude is
correct tegen iedereen binnen en buiten onze
school. Je gaat niet in discussie met de
leerkracht of andere personeelsleden van de
school. Je hebt respect voor anderen. Agressie
kan niet op onze school.

4 Je brengt jouw boeken, agenda en schoolmateriaal mee in een
boekentas.

Je draagt zorg voor je eigen materiaal en dat van de
school. Je brengt jouw agenda en boekentas altijd mee.

Je brengt steeds een balpen of potlood mee!
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5 Je verlaat het lokaal als je dat mag van de leerkracht.

Zonder toelating van het
leerlingensecretariaat of de directie mag je
de school niet voor 14.55 verlaten. Als je een
afspraak hebt, dan zeg je dit zo snel mogelijk,
ten laatste bij het begin van de dag.

6 Eten en drinken in de klas mag niet.

Tijdens de pauze kan je iets eten of drinken.
Afval doe je in de vuilnisbak.

Je gaat enkel in de pauze naar het toilet.

Voetbal en basketbal zijn een spel. Agressie
kan niet. Je schopt de bal niet op het dak of
tegen een raam. Je haalt de bal bij het
leerlingen- secretariaat en brengt die daar
ook terug bij het horen van de eerste bel. 

7 Afspraken in de gebouwen en in de refter

Je gebruikt geen gsm in de refter en in de
gebouwen. Oortjes op school zijn niet
toegelaten.

Jullie eten om 12.05 in de refter. Tijdens het
eten blijf je op jouw plaats zitten.

Je ruimt na het eten af. Afval doe je in de
vuilnisbak, stoelen onder de tafel.
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Als je ziek bent of afwezig bent, 
bel je naar de school: 057 20 05 41
of mail naar okanieper@smsi.be .

Als je ziek was of je had een afspraak, dan breng
je een briefje naar het leerlingensecretariaat.

8 Roken en drugs zijn verboden op school.

Roken is verboden in de klas, op school of dicht bij
de schoolpoort. Vaping is ook niet toegelaten. Alle
drugs zijn ten strengste verboden.

9 Je gebruikt jouw gsm enkel tijdens de pauzes.

Bij het binnenkomen van de klas leg je jouw
gsm in het bakje.

10 Wat moet je doen als je niet op school bent?

Als je meer dan 3 dagen niet op school bent, 
dan moet je een briefje van de dokter afgeven 
aan mevrouw Rilana of meneer Dries. 

11 Kledij op school.

Een pet of hoofddeksel is niet toegelaten in de gebouwen
en in de klas.

We verwachten nette kledij om naar school te
komen. 
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wat neem ik mee naar
school? 

een boekentas jouw agenda een pennenzak

een balpen een slijper en
een gom

een potlood

een jaseen fles om
water in te doen

snack voor in de
pauze
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OKAN SMSI - Wie zijn wij? 
Mevrouw Nathalie

Hallo iedereen! Ik ben mevrouw Nathalie.
Mijn kleurtje verraadt dat ik niet uit België afkomstig ben. Ook
ik heb op latere leeftijd Nederlands moeten leren.
Opgeven staat dus niet in mijn woordenboek!
Ik heb een hart voor diversiteit. Al 10 jaar ben ik leerkracht
OKAN. Ieder heeft zijn verhaal. Als leerkracht geeft het mij
veel voldoening om te leren van elkaar, met de nadruk op
wederzijds respect. Naast tijd doorbrengen met mijn man en
mijn drie kinderen, is hardlopen mijn uitlaatklep.
Welkom iedereen! We geven er een lap op dit jaar!

Mevrouw Sofie

Mevrouw Saffron

Mijn naam is Saffron Van Elslander, ik ben logopediste van
opleiding. Ik ben sinds mei 2022 gestart in de Heilige Familie,
binnen OKAN SMSI. Ik geef vooral individuele ondersteuning
aan de leerlingen uit klas geel en groen. Hierbij focus ik
meestal op lezen en schrijven, op hun eigen leertempo.
Daarnaast ben ik soms terug te vinden in de klas, als co-
teacher. Meertaligheid interesseert mij enorm, ik vind het zeer
boeiend om met de jongeren binnen OKAN aan de slag te
gaan!

Ik woon in het kleine dorp West-Vleteren,  
samen met mijn familie: mijn man en 
 onze twee tienerzonen.

We hebben 6 huisdieren: een poes die
Jonas heet, 2 schildpadden en 3 kippen.
Ik hou van werken in de tuin, vrienden
bezoeken, op reis gaan en vreemde talen
spreken.
Ik kijk ernaar uit om jou te ontmoeten en
Nederlands te leren. Samen ontdekken
we het leven in België! 
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Mevrouw Riet

Hallo allemaal! Mijn naam is mevrouw Riet. Ik woon in
Zonnebeke. Mijn hobby’s zijn kamperen en er op uit trekken in
de ongerepte natuur! Als ik niet op school ben, kan je me vaak
terugvinden in Roeselare waar ik mij nog altijd met mijn hele
hart voor de Chiro engageer. Ik speel gitaar, ben een echte
boekenwurm en vind het leuk om te communiceren met mensen
in andere talen. Tot snel, ik kan niet wachten jullie beter te
leren kennen!

Mevrouw Annelore

Hallo, mijn naam is Rosalie. Ik ben leerkracht
Godsdienst. Ik heb 7 jaar in Nepal gewoond en
spreek Nepalees en Tibetaans. Ik houd van
meditatie en mindfulness. Ik ga ook heel graag
op avontuur! 

Levensmotto: Leer en lach! 

Mevrouw Rosalie
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Hallo allemaal!👋Ik ben mevrouw Trui 👕 en word 1 van jullie
leerkrachten Nederlands. Ik woon in Poperinge samen met mijn
3 dochters ( 21, 19 en 12 jaar) en onze hond Fé.🐶 Mijn vriend ❤
woont in Herzele in Oost-vlaanderen en heeft 4 dochters     
 (24, 22, 20 en 17 jaar). Bij mooi weer 🌞 vind je mij in de tuin
tussen de bloemen🌸en de groenten 🌶of ergens op wandel in
de natuur.🌳 Mijn levensmotto is - Ik wil het, ik kan het , ik doe
het! - 😎 Ik kijk er erg naar uit jullie te ontmoeten en samen op
pad te gaan. Tot heel binnenkort!

Mevrouw Trui

Meneer Jo

Samen op weg door een goedgevuld jaar! 

Ik ben mevrouw Kornelia, (niet mevrouw Corona zoals ik wel
vaker hoor 🙈) 1 van jullie leerkrachten Nederlands en Frans.
Ik woon ook in Ieper centrum, samen met mijn partner, 3
dochters (23, 22 en 20 jaar), 3 plusdochters (20, 18 en 15
jaar) en 1 pluszoon (21 jaar). Mijn 2 chihuahua’s voeg ik ook
graag toe aan mijn rijtje: Brynn en Vallès. In mijn vrije tijd
probeer (🙃) ik wat aan sport te doen. Wekelijks ga ik 2
uurtjes fitnessen. In de zomer ga ik geregeld fietsen. Tijdens
de koude winter zet ik mijn fiets even in de garage. Ik hou
niet zo van de kou. Geef mij maar de lekkere warme zon. We
ontmoeten elkaar heel binnenkort. Ik kijk er naar uit om jullie
te leren kennen.

Mevrouw Kornelia
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Ik ben meneer Benoit. Meer dan twintig jaar geef ik reeds
les in de Heilige Familie. Straks ook bij jullie. Ik wil jullie
graag begeleiden in de wondere wereld van ICT en kijk er
alvast naar uit! Samen met mijn vrouw en dochter woon ik
in Ieper. Ondertussen lopen er ook vier lieve poezen bij ons
rond. Zo dragen wij ons steentje bij aan de kattenstad!  
Mijn vrije tijd breng ik graag samen door met het gezin of
vrienden. Ik gebruik ze ook om één van mijn passies te
delen aan kinderen; dit via de techniekacademie of -
kampen tijdens de vakanties. Muziek kan ik enorm van
genieten en pik regelmatig een concert of festival mee.
Zelf speel ik gitaar en trommel ik bij Drumband HFI. 

Meneer Benoit

Mevrouw jo

Hallo, ik ben mevrouw Jo! Ik woon in Beselare. In ons gezin
zijn we met 5. Onze drie dochters zijn Riet, Emma en Lies.

Mijn naam is meneer Wim. Ik werk al een hele tijd als
leerlingbegeleider en dit jaar zal ik ook sportles geven aan
jullie. Ik woon samen met mijn vrouw, zoon,
tweelingdochters, plusdochter en pluszoon in Gullegem,
dicht bij Kortrijk. Sporten is uiteraard mijn passie. Zelf doe
ik vooral aan triatlon. Maar naast zelf sporten, ga ik ook
heel graag kijken naar de sport van mijn kindjes. Naast het
sporten lees ik ook graag. Dit zijn meestal wel boeken met
een sportief thema of de sportkrant. Tot gauw en we
maken er een tof, warm en sportief schooljaar van!

Meneer wim

Ik hou van boeken lezen, zwemmen, fotograferen, 
muziek beluisteren en op reis gaan met de motorhome.
Ik heb een heel eindje lesgegeven op de lagere school,
aan de leerlingen van het eerste leerjaar. Sinds vorig jaar
geef ik les in OKAN. Ik vind het heel boeiend om kennis te
maken met alle verschillende talen en culturen. Het is
fantastisch om in OKAN van elkaar te kunnen leren! Ik kijk
ernaar uit jullie te ontmoeten! 
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Hallo, ik ben mevrouw Eva. Ik ben leerkracht BEELD in
OKAN SMSI. Samen gaan we dit schooljaar heel wat
creatieve dingen maken. We spelen met lijnen, vormen en
kleuren. We kijken naar kunst en leren over het leven &
werk van enkele kunstenaars.

Mevrouw Eva

Wie ben ik? Mijn naam is Eva Denys. Ik ben 37 jaar. Ik woon
samen met Peter en mijn 2 kinderen in Zillebeke, dat is een
dorp naast Ieper. Ik lach graag. In mijn vrije tijd vind je mij
in dé academie in Ieper, in de tuin… tussen de bloemen of
in de keuken. Tot gauw!

Mevrouw Julie

Meneer Stefaan

Hallo iedereen! Ik ben mevrouw Julie. Ik ben 25 jaar en woon
samen met mijn vriend en onze hond in Lauwe. Ik ben sinds
oktober 2022 leerkracht in de Heilige Familie. 
Elke dag ga ik wandelen met onze hond, het liefst in de
natuur. Twee of drie keer per week ga ik naar de fitness. Ik
hou heel erg veel van talen en cultuur, vooral Duits en
Spaans. Tijdens de vakantie ga ik ook heel graag op reis.
Spanje is één van mijn favoriete landen: warm weer, mooie
steden, zee…  Welkom en tot binnenkort! 

Goeie dag. Ik ben Stefaan Mortier, getrouwd met Elena
Garcia Hernandez uit Guatemala. We wonen met onze
twee kinderen, een zoon en een dochter, in Ieper. Ik geef
het vak religie. Ik heb vijf jaar in Panama gewoond en
gewerkt. In mijn vrije tijd kan je me soms terugvinden in
mijn tuin. Bijen houden vind ik leuk, maar ook wijn maken
en bier brouwen. Af en toe neem ik een boek ter hand.
Wandelen en fietsen in onze mooie streek mag ook niet
ontbreken.
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Christine is mijn naam. Ik ben lerares Nederlands.
Lezen, reizen en film en theater boeien mij. Maar mijn tofste
en nieuwste hobby is sinds vorig jaar, meehelpen in OKAN.
OKAN dat is jullie, een enthousiaste groep jongeren die
gemotiveerd zijn en plezier vinden in het zo snel mogelijk
Nederlands leren spreken, lezen en schrijven! Ik werk graag in
OKAN mee omdat ik taal belangrijk vind voor jullie toekomst
en jullie wil helpen om sterker in de samenleving te staan.
De kracht van OKAN zit in de variatie aan creatieve
werkvormen en thema’s. Naast het trainen van het Nederlands
oefenen we ook in zelfvertrouwen, samenspelen, rekening
houden met elkaar…Jullie zien stralen van geluk omdat je
Nederlands kunt praten, geeft zoveel voldoening en is vaak
een aangrijpende ervaring. Ik kijk ernaar uit om jullie elke dag
te zien groeien. 

 

Mevrouw Christine

Mevrouw Emmy

Hallo, 
Ik ben mevrouw Emmy ! Ik woon samen met mijn man in Ieper.
We hebben 2 zonen (26 en 23) en een  kleindochter en een
superlieve dochter met beperking (17) wij noemen dit een
speciaal talent…                                                                                                                                           

Ons levensmotto is : “Anders zijn is heel normaal”  

              

Ik help graag mensen op weg en maak graag het verschil. 
Mijn hobby’s zijn koken, reizen, muziek zingen en spelen,
werken in de tuin en creatief zijn.
Ik ben heel blij dat ik jullie mag leren kennen ! 
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Mevrouw Griet

Meneer Quinten

Hallo allemaal! Ik ben mevrouw Griet. Vanaf dit schooljaar
geef ik het vak BEELD aan jullie.
Ik ben geboren in Leuven en woon nu 18 jaar in Kortrijk
samen met mijn man, twee kinderen en 3 plus-kinderen. We
hebben een hond (Lena) en een kat (Freddy).

Mijn passie is fotografie en in mijn vrije tijd 
ga ik graag naar musea en concerten.
Ik kijk er erg naar uit om er samen met jullie een
fantastisch, leerrijk en creatief schooljaar van te maken!
Tot binnenkort! 

Mijn naam is Quinten Daled. Komend schooljaar zal ik
aan jullie sportlessen geven. Eerder konden jullie me op
deze school soms tegenkomen omdat ik als opvoeder 10
jaar op het internaat werkte. Dit is een plaats waar de
leerlingen na  schooltijd worden ontvangen en blijven
slapen. Daar gaf ik ook heel graag sportieve activiteiten.

Zelf ben ik ook heel graag bezig met sport zoals
fitnessen, mountainbiken en vooral padel, skiën en
snowboarden zijn mijn lievelingssporten.
Ook mooie reizen maken, lekker eten en me amuseren
met vrienden maken me gelukkig.
Ondertussen werd ik 36 jaar, waarvan al 4 jaar als papa
van mijn dochter Cézanne.

Ik hoop op een fijne respectvolle en sportieve
samenwerking komend jaar. De rest komt dan wel
vanzelf. Ik kijk er naar uit om jullie goed te leren kennen.
Als jullie iets willen vertellen of een probleem hebben, zal
ik jullie graag proberen te helpen.
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de directeur, de adjunct-directeur, 
OKAN-coördinator, de leerlingen -

begeleiders en de vervolgschoolcoaches

Mijn naam is Hans Debel. Ik ben de directeur van de
school. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor
de organisatie en leiding van de school. Dat doe ik
samen met de adjunct-directeur.
Voor ik directeur werd, gaf ik les in het hoger onderwijs.
Mijn vrije tijd breng ik zoveel mogelijk door met mijn
vrouw en onze drie dochters. We wonen in Dikkebus,
een dorp aan de rand van Ieper. Daar ligt in de vrije
natuur een vijver waarrond ik vaak ga lopen. Zwemmen
doe ik ook graag, maar dan in het zwembad. En als er
nog wat tijd overblijft, lees ik graag een goed boek.

Meneer debel: directeur

Hallo! Ik ben Dieter De Praitere. Als adjunct-directeur probeer
ik de leerlingen en hun ouders of begeleiders zo goed
mogelijk te helpen. We staan elke dag klaar om van onze
school een aangename leer- en leefomgeving te maken! Ik
werk al meer dan twintig jaar in de Heilige Familie en woon al
elf jaar in Ieper, intussen samen met mijn man.
Drie jaar geleden zijn we getrouwd. Ik ben lang leerkracht
Frans geweest in onze school. Het is dan ook logisch dat ik
heel graag reis en andere talen spreek. Italië is mijn favoriete
bestemming. Ook het eten vind ik er fantastisch! Ik sport ook
heel graag en vaak. Ik tennis en ga regelmatig lopen, maar
mijn favoriete sport begon ik al erg jong: tafeltennis. Ik speel
zelfs competitie. Wie weet slaan we binnenkort eens samen
een balletje? Ik wens jullie in elk geval een leuke en leerrijke
tijd in de Heilige Familie!

Meneer de praitere: adjunct-directeur
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Mevrouw Stephanie: OKAN Coördinator

Hallo iedereen! Mijn naam is mevrouw Stephanie. Ik ben
leerkracht en coördinator in OKAN. Taal is een passie van
mij: ik lees en schrijf graag, spreek graag andere talen, … .
Samen met mijn man, mijn zoon, mijn dochter en mijn twee
plusdochters woon ik in Langemark. Als je me niet op school
vindt, dan ben ik wellicht aan het sporten. Fietsen is mijn
grote passie. Je zal me dan ook vaak met de fiets zien
toekomen op school. Wij kijken er heel erg naar uit om er
met jullie een fantastisch schooljaar van te maken.
Welkom in OKAN SMSI Ieper!

Mijn naam is Dries Haerdeman. Ik ben leerlingenbegeleider
voor de leerlingen uit de OKAN – klas. Ik wandel en fiets
regelmatig. Misschien komen we elkaar wel eens tegen in
Ieper, waar ik ook woon. Ook op school zal je me zeer
regelmatig zien. Ik sta vaak op de speelplaats, in de
eetzaal of aan de poort van de school. Je kan me ook
altijd vinden in het leerlingensecretariaat. Aarzel zeker niet
om me aan te spreken als je een vraag hebt!

Meneer dries: leerlingenbegleider

Hallo iedereen!
Mijn naam is mevrouw Rilana. Samen met meneer Dries ben
ik leerlingbegeleider voor de leerlingen uit de OKAN-klas.
Samen met mijn man, twee dochters, plusdochter, zoon en
hond woon ik in Langemark. Je zal me regelmatig zien op
school, op de speelplaats, in de eetzaal of aan de poort.
Je kan me ook vaak vinden in het leerlingensecretariaat.
Spreek mij gerust aan als er iets is,  wanneer het goed met
je gaat, maar ook zeker wanneer het eens wat minder
gaat. Ik help graag samen met jou zoeken naar een
oplossing. Samen maken we er een fantastisch schooljaar
van. 

Mevrouw Rilana: leerlingenbegeleider
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Mevrouw orphee: vervolgschoolcoach

Hallo iedereen!
Ik ben mevrouw Orphee. Ik ben logopediste van opleiding
en geef Nederlandse les in OKAN. Daarnaast ben ik ook
vervolgschoolcoach. Ik vind het heel fijn om leerlingen te
begeleiden bij hun studiekeuze na het OKAN - traject. 
Ik woon in Zillebeke. In mijn vrije tijd ga ik vaak lopen en
volg ik dansles. Ik hou ervan om naar muziek te luisteren en
naar concerten te gaan. Ik ga ook heel graag naar zee. Ik
kijk er naar uit om jullie te verwelkomen op school. Tot
binnenkort! 

Mevrouw esther: vervolgschoolcoach

Ik ben mevrouw Esther. Ik woon in Kruiseke. Ik geef
Nederlandse les en werk als vervolgschoolcoach in OKAN.
Als coach help ik de leerlingen kiezen wat ze na OKAN
kunnen studeren. In mijn vrije tijd ga ik vaak sporten en
winkelen. Verder speel ik ook toneel en zing ik graag. Ik hou
ervan om de wereld te ontdekken. Ik geef graag les in
OKAN omdat ik jullie op een creatieve en leuke manier
Nederlands wil leren. Het is een fijne mix van verschillende
culturen in de klas; waar we veel van elkaar kunnen leren.
Het belangrijkste is dat jullie kunnen openbloeien en jullie
telenten leren ontdekken. Lieve leerlingen, we zullen er
samen een heel leuk, creatief en boeiend jaar van maken! 

De okan - familie  wenst iedereen een fantastisch schooljaar toe! 
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